
PreekPrikkel	
Licht!	
	

	

Zondag	1	december	ging	het	over	Licht!	De	dienst	kun	je	hier	terugzien:	

https://www.youtube.com/watch?v=AfpemADuPwo	

	

Bespreekvragen	

• Ga	jij	je	weg	in	de	duisternis	of	in	het	licht?	Waar	denk	jij	aan	bij	je	weg	gaan	

in	de	duisternis	óf	het	licht?	

• Het	woord	‘zonde’	,‘zonden	doen’	komt	regelmatig	terug	in	de	preek.	Wat	

roept	dit	woord	bij	jou	op?	(bespreek	eventueel	ook	deze	uitspraak	van	

Francis	Spufford:	“Zonde	is	de	menselijke	neiging	om	de	dingen	te	

verkloten.”)	

• De	Bijbel	gaat	ervanuit	dat	ieder	mensen	zonden	doet	en	aangewezen	is	op	

de	genade	en	de	vergeving	van	Jezus.	Als	je	ontdekt	dat	je	zonden	

(tekortkomingen)	doet,	kun	je	twee	kanten	op:	jezelf	misleiden	of	het	

belijden.	Welke	kant	trekt	jou	aan?	

	

1	-	Misleiden	heeft	te	maken	met	ontkenning.	Je	ontkent	voor	jezelf	dat	je	

tekortschiet,	bijvoorbeeld	door	jezelf	te	vergelijken	met	anderen.	Daarover	zegt	1	

Johannes	1,8	Als	we	zeggen	dat	we	de	zonde	niet	kennen,	misleiden	we	onszelf	en	is	

de	waarheid	niet	in	ons	(dit	is	leven	in	de	duisternis).				

2-	Belijden	heeft	te	maken	met	erkenning.	God	is	licht!	God	vergeeft	graag.	

Daarom	moedigt	Hij	ons	aan	open	en	eerlijk	te	worden:	in	zijn	Licht	te	gaan	staan,	

te	ontdekken	waarin	we	tekortschieten	én	vervolgens	zijn	vergeving	te	

ontvangen.	1	Johannes	1,9:	Belijden	we	onze	zonden,	dan	zal	Hij,	die	trouw	en	

rechtvaardig	is,	ons	onze	zonden	vergeven	en	ons	reinigen	van	alle	kwaad.	

	

	



• Herken	je	de	ervaring	dat	zonden	belijden	oplucht?	David	-	de	schrijver	van	

een	Psalm	-	maakte	iets	van	die	opluchting	mee	in	Psalm	32:		

	

3	Zolang	ik	zweeg,	teerden	mijn	botten	weg,	

kreunend	leed	ik,	de	hele	dag.	5	Toen	beleed	ik	u	mijn	zonde,	

ik	dekte	mijn	schuld	niet	toe,	ik	zei:	‘Ik	beken	de	HEER	mijn	ontrouw’	–	en	u	

vergaf	mij	mijn	zonde,	mijn	schuld.		

	

• Ikzelf	–	Marten	–	heb	een	groepje	van	drie	mensen	waar	ik	mijn	zonden	kan	

belijden.	Dat	is	ongemakkelijk	én	heel	mooi	en	opluchtend	(bekijk	

eventueel	met	elkaar	43:20	–	45:15).	Zou	je	iets	soortgelijks	op	een	

kringavond	kunnen	doen	(misschien	in	kleine	groepjes	uiteen)?	

• Lees	samen	hardop	1	Johannes	1,1	–	2,2.	Neem	vervolgens	vijf	minuten	

stilte	waarin	iedereen	voor	zichzelf	nogmaals	de	tekst	leest,	en	de	

onderstaande	vragen	beantwoord.	Ga	vervolgens	in	gesprek.		

	

-	Wat	doet	dit	gedeelte	met	je?	Wat	vind	je	mooi	of	moeilijk?	

-	Wat	zegt	deze	tekst	over	wie	God/Jezus	is?	

	
	

	


