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De liEfde Wint Veeﬁhélr;l‘:I(erk

De liefde wint! Dat is het thema van zondag 12 november. De liefde van God is vol overgave,
onbegrensd en leidt naar de overwinning. De dienst kun je hier terugzien:

https://www.youtube.com/watch?v=hrri6eamxbs

Bespreekvragen

e Erzijn allerlei mensenrechten vastgelegd in verdragen. Sommige mensen hoor je het ook wel eens
zeggen: ik heb er recht op dat ... . Waar heb jij recht op? Heb jij eigenlijk ergens recht op?

e Samuel Wells is een voorganger, een theoloog, actief in Londen, hij zegt het zo: "Er bestaat geen
mensenrecht om gelukkig te zijn. Alles is genade. Christenen gaan vaak mee in de absurde
fantasie, dat er een mensenrecht is op welvaart en veiligheid en comfort. Maar zo'n recht
hebben we niet. Als we die dingen hebben, moeten we daar elke dag voor danken. Als we ze
niet hebben, laten we erover klagen. Maar het is geen recht dat ons wordt afgepakt.” Wat
vind je hiervan? Mooi, moeilijk? Schurend of fijn?

e Romeinen 8,38: 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch
krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is,
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze
Heer. Wat doet deze tekst met jou?

e Erworden in de preek drie aspecten van Gods liefde behandeld: De liefde van God is: (1) vol
overgave: (34:11 - 36:04) (2) onbegrensd (36:04 - 41:35) (3) en leidt naar de overwinning
(42:05 - 49:11) (3). Welk van deze drie aspecten spreekt jou het meest aan? ]

o Bekijk samen het stuk over Gods liefde die leidt naar de overwinning (42:05 - 49:11). Wat
herken je van D-Day en V-Day in je eigen leven en de wereld om je heen? Is er hierbinnen iets
wat jou moed geeft?

e Lees samen hardop Romeinen 8,31-39. Neem vervolgens vijf minuten stilte waarin iedereen voor

zichzelf nogmaals de tekst leest, en de onderstaande vragen beantwoord. Ga vervolgens in gesprek.

- Wat doet dit gedeelte met je? Wat vind je mooi of moeilijk?

- Wat zegt deze tekst over wie God is?






