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Van	gebrokenheid	naar	hoop	
	

Zondag	31	maart	vierden	we	de	opstanding	van	Jezus	uit	de	dood.	Maar	wat	

betekent	dat	eigenlijk	concreet	voor	jouw	leven:	dat	Jezus	is	gestorven	en	

opgestaan?	De	dienst	kun	je	hier	terugzien:	

https://www.youtube.com/watch?v=N7LNo7XZ-Yw	

	

Bespreekvragen	

• Wat	is	jouw	eerste	associatie	bij	het	kruis?	(óf:	

wat	betekent	het	lijden	en	sterven	van	Jezus	voor	

jou?).		

• Wat	is	jouw	eerste	associatie	bij	de	opstanding?	

(óf:	wat	betekent	het	opstaan	van	Jezus	voor	

jou?).	

• Door	het	kruis	vindt	er	verzoening	plaats.	De	

relatie	tussen	God	en	ons	wordt	hersteld.	Het	plaatje	hiernaast	hoort	daarbij.	Wat	

roept	dit	plaatje	bij	je	op?	(bekijk	eventueel	met	elkaar	36:17	-	40:20).		

• De	volgende	uitspraak	komt	van	Tim	Keller	(een	christelijke	theoloog):	"Je	bent	

slechter	dan	je	ooit	had	gedacht.	En	meer	geliefd	dan	je	ooit	had	durven	dromen."	

Juist	aan	het	kruis	wordt	dat	duidelijk.	Het	confronteert	ons	met	onze	zondigheid	

(tekorten),	én	laat	tegelijk	zien	hoe	onvoorstelbaar	groot	Gods	liefde	voor	ons	is.	

Stel:	je	laat	één	deel	van	de	zin	vallen	(je	bent	slechter	dan	je	ooit	had	gedacht	of	

meer	geliefd	dan	je	ooit	had	durven	dromen),	wat	zou	daarvan	het	gevolg	zijn?			

• In	de	preek	gaat	het	ook	over	de	impact	van	de	opstanding:	dat	Jezus	is	opgestaan	

betekent	dat	we	mogen	leven	vanuit	zijn	machtige	liefde	(1)	én	dat	we	mogen	

leven	vanuit	hoop	(2).	Wat	vind	je	mooi	of	juist	moeilijk	hieraan?	(bekijk	

eventueel	met	elkaar	43:15	-	49:42).		



• God	sluit	vrede	met	ons	door	het	kruis	van	Jezus.	Die	

vrede	vraagt	om	ontvangst	van	onze	kant.	Geloven	kun	

je	vergelijken	met	de	deur	opendoen.	Het	plaatje	

hiernaast	is	van	kunstschilder	Helmus	Hunt.	Jezus	klopt	

liefdevol	aan	op	de	deur	van	ons	hart.	Maar	de	

deurknop	ontbreekt:	want	die	zit	aan	de	binnenkant.	

Wij	hebben	zelf	open	te	doen.	Dat	is	geloven.	Geloven	

betekent	dat	je	de	deur	van	je	hart	(van	je	leven)	voor	

Jezus	opendoet:	zodat	Hij	kan	binnekomen	met	zijn	

vrede,	liefde	en	hoop.	Heb	jij	de	deur	al	opengedaan?	Zo,	

ja	wat	heeft	dat	gedaan	in	je	leven?	Zo,	nee	wat	houd	je	tegen?	(bekijk	eventueel	

met	elkaar	51:27	-	56:11).	

• Lees	samen	hardop	2	Korintiërs	5,14-21.	Neem	vervolgens	vijf	minuten	stilte	

waarin	iedereen	voor	zichzelf	nogmaals	de	tekst	leest,	en	de	onderstaande	

vragen	beantwoord.	Ga	vervolgens	in	gesprek.		

	

-		Wat	doet	dit	gedeelte	met	je?	Wat	vind	je	mooi	of	moeilijk?	

-	Wat	zegt	deze	tekst	over	wie	God	is?	

	

	

	


