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Een nieuw leven ontvangen
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Een nieuw leven ontvangen, daar ging het over in de dienst op

zondag 7 april. De tekst die centraal stond was Romeinen 6,1-14. De dienst kun je

hier terugzien: https://www.youtube.com/watch?v=VfLgZ2CYTRA&t=3802s

Bespreekvragen

Probeer jij het goede te doen? De
mensen om je heen lief te hebben? Zo
ja, waarom? Wat is je motivatie daar
achter? (bekijk eventueel met elkaar
24:45 - 27:16. Wat had jij gezegd
tegen die persoon die zei: “Dat is
lekker makkelijk, dan kun je er dus
gewoon op los leven”?).

Een nieuw leven heeft te maken met
leven vanuit je nieuwe status: je bent
dood voor de zonde, dat wil zeggen:
jouw zonden zijn aan het kruis, God
rekent ze je niet meer aan. Je hebt een

nieuwe status: je bent door God

Samenvatting

Genade is dat je vergeving ontvangt: dat
het goed komt tussen God en jou. Maar dat
is niet het enige. Genade is 60k dat God van
jou een nieuw mens maakt. Een mens die
beetje bij beetje meer op Jezus gaat lijken.
Iemand waarin de vrucht van de Geest
zichtbaar wordt: liefde, vreugde, vrede,
geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing
(Galaten 5,22). Een nieuw mens worden is
dus niet zelf heel hard gaan werken, want
God geeft het! En toch vraag het iets,
namelijk: ontvangen. In de nabijheid van
Jezus ontvang je namelijk een nieuw leven:
steeds weer. Je ontdekt namelijk dat je een
nieuwe status hebt (1). En je ontvangt zijn
kracht om het goede te doen (2). Zo
ontvang je een nieuw leven!

aanvaard, geliefd; God ziet jou als een goed mens! Een nieuw leven ontvangen,

heeft te maken met leven vanuit die nieuwe status. Bekijk met elkaar 36:10 -

39:04. Leef jij vanuit je nieuwe status, 6f vaak nog niet? Wat zou je helpen, om het

te doen?

Een nieuw leven ontvangen, doe je ook door te putten uit Gods kracht. De

opstandingskracht van Jezus wekt ons op tot een nieuw leven. Romeinen 6,4: We

zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht

van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Herken je bij jezelf

een verschil tussen leven vanuit Gods kracht en vanuit eigen kracht het goede

leven proberen te leven? (bekijk eventueel met elkaar 40:40 - 44:22).




