
PreekPrikkel	
Samen	één	lichaam	
	

Zondag	21	april	was	het	thema	samen	één	lichaam.	De	dienst	kun	je	hier	

terugzien:	https://www.youtube.com/watch?v=BMQ3otBs3Bg	

	

Bespreekvragen	

• Dirk	de	Wachter	-	een	Vlaamse	psychiater	-	stelt	dat	

mensen	vandaag	de	dag	vast	zitten	in	hun	ikkigheid.	Hij	

zegt	het	zo:	"De	mens	bunkert	zich	in,	in	zijn	kleine	

'ikkigheid'.	Onze	maatschappij	lijkt	door	te	schieten	in	

'ikkigheid',	in	een	overgewaardeerd	denken	van	

autonomie,	van	'ik	kan	het	helemaal	alleen'.	Het	ontstaan	van	het	individu,	wat	een	

goede	zaak	is,	is	begonnen	in	de	Verlichting.	Maar	dat	is	gekanteld	naar	een	teveel	

aan	helemaal	alleen	alles	presteren.	Ik	pleit	ervoor	om	meer	kwetsbaarheid,	

gevoeligheid	en	de	kleine	verdrietigheden	met	elkaar	te	delen.	Zodat	mensen	een	

beetje	elkaars	psychiater	kunnen	zijn."	Wat	vind	je	van	dit	statement?	En:	herken	

je	iets	van	deze	neiging	bij	jezelf:	dat	je	niet	je	moeilijkheden	deelt,	maar	in	je	

eentje	probeert	op	te	lossen?	

• Lees	hardop	1	Korintiërs	12,12-27.	Daar	gaat	het	

over	de	gemeente	als	lichaam	van	Christus,	zoals	

ook	de	Veenhartkerk	(en	jouw	kring)	lichaam	van	

Christus	is.	Neem	vervolgens	vijf	minuten	stilte	

waarin	iedereen	voor	zichzelf	nogmaals	de	tekst	

leest,	en	de	onderstaande	vragen	beantwoord.	Ga	vervolgens	in	gesprek.		

	

-	Wat	doet	dit	gedeelte	met	je?	Wat	vind	je	mooi	of	moeilijk?	

-	Wat	zegt	deze	tekst	over	wie	God	is?	

-	Wat	herken	je	terug	van	dit	beeld	in	je	kring?	Bespreek	met	elkaar	tops	en	tips:	dingen	

die	mooi	gaan,	én	dingen	waarin	je	nog	samen	kunt	groeien.	

	



• In	de	kerk	-	maar	ook	in	de	kring	-	ben	je	allemaal	verschillend.	Vind	je	dat	juist	

mooi,	of	vooral	moeilijk?	

• Mét	al	onze	verschillen	zijn	we	toch	verbonden:	namelijk	door	Jezus	Christus.						

(bekijk	eventueel	29:54	–	35:02).	Deel	eens	met	elkaar:	waarin	ervaar	jij	zelf	

verbinding	met	Jezus	Christus?	(om	zo	met	elkaar	de	verbinding	in	Hem	te	

ontdekken)	

• (Bekijk	eventueel	met	elkaar:	27:20	–	29:48).	In	de	kring	heb	je	ook	verschillende	

gaven	en	talenten	en	vul	je	elkaar	aan.	Schrijf	op	briefjes	bij	iedere	persoon	een	

gave/talent,	om	zo	elkaar	te	bemoedigen	(dat	kan	een	karaktereigenschap	zijn	

(voor	de	vrucht	van	de	Geest,	zie	Galaten	5,22)	of	een	specifiek	talent).		

• Het	gaat	er	in	de	kerk	om	dat	we	meeleven	met	elkaar.	Wees	blij	met	wie	zich	

verblijdt,	heb	verdriet	met	wie	verdriet	heeft	(Romeinen	12,15).	Is	er	een	kant	-	

samen	verblijden	of	verdriet	hebben	-	waar	je	meer	aandacht	voor	wil	hebben	op	

de	kring?	

	

	

	

	

	

	

	


