
PreekPrikkel	
Vertrouwen,	leven	en	vrede		

-	in	tijden	van	oorlog	
	

Zondag	22	oktober	ging	het	over	vertrouwen,	leven	en	vrede	-	in	tijden	van	oorlog.	

Psalm	46	stond	centraal.	De	dienst	kun	je	hier	terugzien:	

https://www.youtube.com/watch?v=F_nirf6IwP4	

	

Bespreekvragen	

• Vertrouwen,	leven	óf	vrede:	welk	woord	is	voor	jou	in	het	bijzonder	belangrijk?		

• Wat	doen	deze	onrustige	tijden	met	jouw	beeld	van	God	(wat	is	de	impact	ervan	

op	jouw	geloof)?	

• In	het	eerste	deel	van	de	preek	gaat	het	over	vertrouwen	(bekijk	eventueel	28:00	

-	33:04).	Sommige	mensen	beginnen	niet	met	geloven	of	stoppen	ermee	vanwege	

het	lijden	in	de	wereld.	Ze	zeggen	(als	het	ware):	"Of	God	is	niet	goed,	want	een	

almachtige	God,	zou	zeker	ingrijpen,	bij	al	het	lijden	in	de	wereld.	Óf	God	is	niet	

almachtig.	Hij	is	wel	goed,	maar	Hij	kan	er	niets	aan	doen,	want	Hij	is	

machteloos."	Wat	is	jouw	reactie	hierop?		

• Wat	vind	je	van	deze	uitspraak	van	Stefan	Paas:	"Een	alwetende,	volkomen	goede	

en	almachtige	God	is	per	definitie	niet	na	rekenen	door	mensen	die	niet	alwetend,	

volkomen	goed	en	almachtig	zijn."	

• In	het	derde	deel	van	de	preek	gaat	het	over	vrede	(bekijk	eventueel	43:50-	

47:22).	Wat	betekent	vrede	voor	jou?		

• Zou	je	een	brenger	van	vrede	willen	zijn?	Zo	ja,	hoe?	

• Lees	samen	hardop	Psalm	46.	Neem	vervolgens	vijf	minuten	stilte	waarin	

iedereen	voor	zichzelf	nogmaals	de	tekst	leest,	en	de	onderstaande	vragen	

beantwoord.	Ga	vervolgens	in	gesprek.		

	

-		Wat	doet	dit	gedeelte	met	je?	Wat	vind	je	mooi	of	moeilijk?	

-	Wat	zegt	deze	tekst	over	wie	God	is?	

	


